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Vertelling 4–7 jaar

Op een ezel
Jezus en zijn leerlingen wandelen op de weg naar de stad Jeruzalem. Bij de berg wijst
Jezus in de verte. ‘Ga daarheen,’ zegt hij tegen twee leerlingen. ‘Als je die kant op 
loopt, dan vind je een ezelin en haar veulen. Haal ze op en breng ze bij mij.’ 
De leerlingen schrikken. ‘Dat mag toch niet zomaar?’ zeggen ze. ‘Wat als iemand ons 
vraagt waarom we die dieren meenemen?’ 

‘Maak je geen zorgen,’ zegt Jezus. ’Zeg dan maar dat de Heer ze nodig heeft. Dat 
begrijpen ze vast.’ 
De leerlingen doen wat Jezus vraagt. Ze halen de ezelin en haar veulen op en brengen 
ze bij Jezus. Dan leggen ze kleden op de rug van de ezelin en Jezus gaat erop zitten. 
Zo rijden ze verder naar de stad. Jezus op de ezelin, haar veulen ernaast en de 
leerlingen eromheen.
Ze lopen langs mensen heen en die kijken nieuwsgierig op. Wat is hier aan de hand? 
Een meneer doet snel zijn jas uit en legt die op de weg. Een mevrouw en wat kinderen 
doen dat ook. Ze maken een pad voor Jezus. 
Al snel zijn er veel mensen om Jezus heen. Ze maken een pad van kleren en takken 
met bladeren, ze lopen voor Hem uit en achter Hem aan. 

‘Hoera voor Jezus! Hosanna voor de koning!’ 
De mensen roepen en zingen steeds harder. Ze juichen en dansen. Het lijkt wel een 
feest!

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Vertel dat we samen op
weg zijn naar het paasfeest. Wie
weet wat we dan vieren? Hoe kun je

nu alvast een beetje Pasen vieren, ook al is het
feest nog niet begonnen?

p
Spel: Zet de kinderen in twee rijen
tegenover elkaar en laat ze met hun
hanen een erehaag vormen. Om de beurt

mag het achterste tweetal op de muziek door
de haag heen dansen. Komt het tweetal langs,
dan gaan de handen de lucht in.

m
Lied: Luister samen naar het lied

‘Op de drempel van de tempel’, te vin-
den op de www.kindopzondag.nl
en leer de kinderen het refrein.

Vertellen
Op weg naar het feest

Matteüs 21:1-11 29 maart 2026

29
 m

aa
rt 

20
26


